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In dit voorwoord willen wij jullie graag meenemen om samen
ons prachtige jubileumjaar te vieren. In het magazine zullen

jullie voornamelijk dingen terugzien die jullie van ons gewend
zijn, en natuurlijk ook een aantal mooie terugblikken.

Elf jaar geleden startte De Kainbongels opnieuw: terug van
weggeweest. Het getal 11 is een symbool dat iedere

carnavalsliefhebber kent; iedereen weet immers dat op de 11e
van de 11e het carnavalsseizoen officieel begint. Dus ook in ons

11e jubileumjaar pakken wij graag extra uit!

Met grote zorgvuldigheid en veel tijd hebben wij opnieuw een
mooi magazine voor jullie klaargezet.

In de inhoud lezen jullie wat jullie allemaal tegemoet kunnen
zien.

Leef, lach en maak plezier — en natuurlijk:
veel leesplezier!
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Sponsoren
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Tentopbouw &
Tentversiering
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Vrijwilliger in de spotlight



3

Woordje oud Prins en Prinses
Een seizoen om nooit te vergeten

1 november 2025. Het moment was daar: ons aftreden als Prins en Prinses van onze mooie
vereniging. Een dag met een lach en een traan, maar vooral één waarop we met enorme

trots terugkijken op een onvergetelijk carnavalsseizoen.

We nemen u graag even mee terug in de tijd. In april 2024 kregen wij het bijzondere
nieuws dat wij waren gekozen als Prinsenpaar voor het seizoen 2024–2025. Een eer die

voor Yonina extra speciaal was: zij trad daarmee in de voetsporen van haar moeder. Vader
en moeder Hendriks mochten in de jaren ’80 al de scepter zwaaien over Kainbongelstad,

en nu was het onze beurt.

Carnaval is natuurlijk feest: een polonaise, muziek, gezelligheid en een biertje in de hand.
Maar een Prinsenpaar – en een vereniging – heeft ook een maatschappelijke rol. Eén van

de meest indrukwekkende momenten was het begroeten van een ernstig zieke dorpsgenoot
tijdens onze eigen optocht. Het feest kwam even tot stilstand, en dat zei alles. Ook het

bezoeken van iemand in het ziekenhuis hoort bij deze rol. Het zijn momenten die je raken
en die je nooit meer vergeet.

Vaak wordt ons gevraagd hoe we het ervaren hebben. Het eerlijke antwoord: intens, maar
prachtig. Soms is het flink doorpakken. De twee weken voor onze optocht waren enorm
druk. Van woensdagavond tot en met zondagavond volle bak, ook als je moe was of even

geen zin had. Maar dan besef je: wij zijn het Prinsenpaar. Wij vertegenwoordigen met trots
C.V. de Kainbongels.

Van alle hoogtepunten sprong er één voor ons uit: de verlichte optocht. Er waren meer dan
100 deelnemende groepen – een record. Maar wat ons misschien nog wel meer raakte, was

het enorme aantal toeschouwers. Volgens ons waren het er meer dan ooit. Eén conclusie
was duidelijk: carnaval lééft in onze regio.

Na het carnavalsgeweld bleef er nog één officiële ceremonie over: ons aftreden. Daarna
begon het spel opnieuw, dit keer voor onze opvolgers. Liegen, bedriegen en ontkennen dat

jij de nieuwe prins, prinses of adjudant wordt – we hebben het zelf ook meegemaakt.

Wij hebben een geweldig seizoen gehad, en dat was nooit gelukt zonder alle leden,
vrijwilligers, sponsoren, zusterverenigingen en iedereen die onze optocht en feesten heeft

bezocht. Voor ons was dit een eer, een avontuur en een herinnering die we voor altijd
meedragen. Eén ding weten we zeker: dit hadden we voor geen goud willen missen.

Dank voor ons seizoen 2024–2025.
 Vorst Johan & Vorstin Yonina



Het carnavalsseizoen is weer begonnen!
Zaterdag 1 november was het zover: het jubileumseizoen van De Kainbongels ging van start met

een geweldig Prinsenbal in een overvolle feesttent. Eindelijk mochten wij, na maanden van
voorbereiding, het podium op om bekend te maken dat wij het nieuwe jubilerende Prinsenpaar van

Carnavalsvereniging De Kainbongels zijn.
Wij zijn Prins Hans, Prinses Leonie en Adjudant Lars. Samen met Talina, de vriendin van Lars,

vormen wij het gezin Springer. Wij zijn alle drie opgegroeid met carnaval. Hans zou 36 jaar
geleden al Prins van de Kainbongels worden, maar toen ging de vereniging ter ziele. Vier jaar na de
oprichting van de huidige Kainbongels kwam Hans opnieuw in de Raad van Elf en werd Leonie lid
van de Club van 25. Een jaar later volgde Lars het voorbeeld en werd ook hij lid van de Raad van

Elf.
En nu is het eindelijk zover: Prins Hans mag dit jaar met zijn scepter regeren over Kainbongelstad.
Wij hopen er in dit 11-jarig jubileumjaar een geweldig feest van te maken. We hebben al een aantal

feesten achter de rug en deze waren meer dan geslaagd.
In de weken voorafgaand aan het grote carnavalsweekend staat er al veel op het programma, zoals

bezoeken aan buurtverenigingen en scholen. Ook gaan we dit jaar weer naar De Schans om de
mensen daar een geweldige avond te bezorgen. In deze periode werken we toe naar het grote

hoogtepunt: onze prachtige, grote verlichte optocht, met aansluitend een fantastisch feest op het
feestterrein.

Dus carnavalisten uit Emmer-Compascuum en de buitendorpen: maak je creatie dit jaar nog groter,
nog gekker, nog verlichter en nog kleurrijker, zodat we samen een fantastisch jubileumjaar kunnen

beleven. Wij hebben er enorm veel zin in en hopen jullie te begroeten tijdens onze
carnavalsfeesten!

Alaaf, alaaf, alaaf!

Prins Hans, Prinses Leonie en Adjudant Lars
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Voorstellen nieuw prinsenpaar
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Overdracht regent

Tijdens carnaval heb ik de functie van regent mogen vervullen, een rol die ik zowel
ontzettend leuk als intens heb ervaren. Het waren lange dagen, maar juist die

combinatie van gezelligheid, verantwoordelijkheid en saamhorigheid maakt deze
ervaring zo bijzonder. Het is een ervaring die ik absoluut niet had willen missen.

Ik heb deze functie eerder mogen lopen en ook dit jaar kreeg ik opnieuw een
bijzondere eer: door het toen toekomstige prinsenpaar werd ik gevraagd om regent

van hen te zijn. Dat vertrouwen voelt als een groot compliment en geeft extra
betekenis aan alles wat je doet tijdens de carnavalsdagen. Dit jaar tijdens het aftreden
van het prinsenpaar ben ik ook als regent afgetreden en keer ik weer terug als vorst.

Een van de pittigste onderdelen van het regentschap blijft toch het regelen van
vervoer, vooral op de terugweg. De Raad van Elf kijkt namelijk af en toe nét iets te

diep in het glaasje. Het bekende boeteboekje is dan ook meerdere malen tevoorschijn
gehaald, wat de schatkist van de vereniging zeker heeft gemerkt. Ze lijken dan

misschien net boefjes, maar geloof me: het zijn stuk voor stuk geweldige en gezellige
mensen.

Kortom, het regentschap is intens, soms uitdagend, grote verantwoordelijkheid, maar
vooral enorm leuk door alle contacten waar je mee te maken krijgt tijdens het

seizoen. Kortom dit seizoen kijk ik terug op een berg humor, samenhorigheid en
heel veel mooie herinneringen.

Moge het huidge prinsenpaar ook een top seizoen beleven!!

ALaaff
Vorst Kevin
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De kleurplaat gemaakt door de kinder commissie is te verkrijgen bij:
Maskramer 

Bakker Wilco
Bouds Inn



7

Kindercarnaval 2026

Op zaterdag 7 februari is het weer tijd voor de kindermiddag, dus kom allemaal
gezellig mee feesten! Afgelopen jaar vond deze middag voor het eerst plaats in de

feesttent. Meer dan 230 kinderen vierden toen samen met hun ouders en
grootouders carnaval. Het doel? De kinderen een superleuke middag bezorgen in

echte carnavalsstijl.

Met een DJ die de leukste carnavalsmuziek draait en een gezellig versierde tent zit
de sfeer er meteen goed in. De kinderen kunnen lekker losgaan op de dansvloer,

springen op het springkussen en meedoen aan allerlei leuke activiteiten. Eén van de
absolute hoogtepunten is de kleurwedstrijd, waarbij de winnaar een spectaculaire

helikoptervlucht boven Kainbongelstad wint.

Met veel enthousiasme maken we er dit jaar opnieuw een geweldig feest van, zodat
alle kinderen volop kunnen genieten van carnaval
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Burgemeester 
Eric van Oosterhout

Interview 

1. Hoe lang kent u de carnavalsvereniging de
Kainbongels?
“Al bijna zo’n twintig jaar ben ik Burgemeester in
Drenthe,” vertelt Dhr. Van Oosterhout. Sinds
2017 is hij Burgemeester van Emmen. “Carnaval
kende ik al wel, maar de optocht in Emmer-
Compascuum zag ik voor het eerst in 2018. Ik
keek echt mijn ogen uit. Sindsdien heb ik geen
enkele optocht meer gemist.”

2. Als u de naam Kainbongels hoort waar
denkt u dan aan?
“Dan denk ik meteen aan een geweldig feest,”
zegt Dhr. Van Oosterhout enthousiast. “Er hangt
altijd een goede sfeer en alles is uitstekend
georganiseerd. Dat maakt de Kainbongels echt
bijzonder.”

3. Heeft u vroeger zelf ook carnaval gevierd?
“Zeker,” vertelt de Burgemeester. “Ik ben geboren
in Breda en hoewel ik daar niet lang heb
gewoond, heb ik wel een echte Brabantse
schoonfamilie.” Als kind vierde hij carnaval in
onder andere Breda, Bergen op Zoom en
Oudenbosch. Toen hij veertien was verhuisde hij
naar Zwolle. “Wat veel mensen niet weten, is dat
daar ook een grote carnavalsoptocht was.” Vooral
tussen zijn veertiende en negentiende jaar vierde
hij carnaval intensief. “Zowel de optocht als de
feesten tot in de late uurtjes in de binnenstad
vond ik geweldig.”
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4.Heeft u al eens de verlichte optocht
gekeken in Ehmmer-Compascuum? Wat
vond u daar van?
“Vanaf 2018 heb ik geen enkele optocht
gemist,” zegt Dhr. Van Oosterhout. “Ik geef
zelfs het startschot.” Juist het verlichte aspect
spreekt hem enorm aan. “Dat maakt de optocht
uniek en geeft een extra dimensie. En als je ziet
hoe kinderen daarvan genieten, dat is echt iets
magisch.”

5.Hoe ervaart u de samenwerking tussen de
gemeente en de carnavalsvereniging?
“Ik ben daar zeer tevreden over,” benadrukt de
Burgemeester. “Ook al is het soms
ingewikkeld, er worden goede maatregelen
genomen, bijvoorbeeld rondom geluid en
alcoholgebruik.” Carnaval is volgens hem een
risicovol evenement, maar hij ziet ieder jaar
verbetering. “Veel besturen nemen hun
verantwoordelijkheid heel serieus.”

6.Welke bijdrage levert carnaval volgens u
aan de cultuur en identiteit van de
gemeente?
“Ik spreek vaak over gemeenschapszin,” legt
Dhr. Van Oosterhout uit. “Samen dingen doen,
dat is ontzettend belangrijk. Dorpsfeesten zoals
carnaval zorgen ervoor dat de wereld groter
wordt. Als je dat wegneemt, wordt de wereld
klein en verdwijnt de saamhorigheid.” Wat hem
vooral opvalt, is dat carnaval echt een feest is
voor iedereen. “Jong en oud doen mee en
genieten samen.”

7. Wat vindt u het mooiste aspect van onze
lokale carnavalscultuur?
“Dat is zonder twijfel de verlichte optocht,”
zegt hij. “De combinatie van verlichting en de
ingewikkelde zelfbouw van de wagens vind ik
prachtig.” Ook de loopgroepen maken veel
indruk. “De afstanden die zij lopen en de
kleding, vaak ook met verlichting, zijn
bewonderenswaardig.”

8. Wat vindt u van de inzet van vrijwilligers
binnen de carnavalsvereniging?
“Geen carnavalsfeest zonder vrijwilligers,”
benadrukt Dhr. Van Oosterhout. “Gelukkig zijn die
er nog volop, maar het blijft belangrijk om in hen te
investeren.” Volgens hem hoeft dat niet altijd met
geld. “Aandacht en waardering zijn minstens zo
belangrijk.”

9.Hoe ziet uw rol als Burgemeester eruit tijdens
het carnavalsweekend?
“Mijn rol begint met de sleuteloverdracht,” vertelt
hij. “Dan draag ik symbolisch alle macht over aan de
carnavalsvereniging.” Daarnaast doet hij jurywerk,
geeft hij het startschot en treedt hij op als
ambassadeur. “Ik doe dat met plezier, omdat ik
carnaval oprecht een heel mooi feest vind.”

10. Wat is het meest bijzondere carnavalsmoment
dat u als Burgemeester heeft meegemaakt?
Dhr. Van Oosterhout hoeft daar niet lang over na te
denken. Hij vertelt over een moment in Gasselte,
kort nadat hij ernstig ziek was geweest. “Ik kreeg
een hartritmestoornis en lag met kerst drie dagen op
de intensive care.” Met een nieuwe hartklep
herstelde hij beetje bij beetje. “Tijdens carnaval
twijfelde ik of ik wel moest gaan, maar ik ben toch
gegaan.” Bij de sleuteloverdracht kreeg hij
onverwacht een portret van zichzelf, geschilderd
door iemand uit het dorp. “Ik was sprakeloos. Het
was een teken van waardering en dankbaarheid dat
ik dit had overleefd. Dat moment vergeet ik nooit.”

11. Wat zou u de carnavalsvierders en leden van
de vereniging willen meegeven voor de komende
jaren?
“Houd het veilig en houd de traditie in ere,” besluit
Dhr. Van Oosterhout. “Vrede begint bij je buren en
bij je dorp. Samen gezellig een feestje vieren, dat is
de kracht van carnaval.”
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1.Wat is jullie mooiste herinnering uit jullie
prinsenjaar? De optocht begon: de allereerste
verlichte optocht door Kainbongelstad. Bij het
opdraaien van de ronde stonden er veel meer mensen
dan ooit verwacht. Wat een kippenvelmoment en wat
werden de handen stevig fijngeknepen door het
prinselijk stel op de prinsenwagen.

2. Welke onverwachte gebeurtenis tijdens het
carnaval is je altijd bijgebleven? Tijdens de optocht
van zustervereniging De Kloosterwiekers in Ter Apel
deed zich een tragisch ongeval voor, waarbij één
dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Alle festiviteiten
daar werden gestaakt. Wij hadden nauw contact met
hen om onze steun te betuigen en op hun
uitdrukkelijke verzoek hebben wij onze festiviteiten
laten doorgaan.Om 20.00 uur hielden wij tijdens ons
feest samen met alle feestgangers één minuut stilte. Je
kon een speld horen vallen; ieder RvE- en bestuurslid
had zijn steek op het hart gelegd.

3.Wat vonden jullie het leukste aan het dragen van
de scepter en het steken van de steek? Het was
vooral erg spannend en uitdagend. Dit omdat wij ook
vele deuren moesten openen om de Kainbongels weer
na 25 jaar op de kaart te zetten. En gingen hierom zelf
alle ondernemers bij langs.

4. Welke traditie binnen de vereniging koesteren
jullie het meest? Prinsenbal, zonder prinsenpaar geen
carnaval. En onze huidige voorzitter sprak uit het
grootste prinsenbal te willen organiseren en ja, dat is
wel nu een traditie geworden.

5. Wie of wat heeft jullie het meest geholpen tijdens
jullie Regeringsjaar? Onze raadgevers die ons goed
op weg hebben geholpen en goede adviezen gaven,
waren Harry Loves & Geert Diepenbroek. Die waren
toen ook onze Ceremoniemeester &
Spreekstalmeester.

 6. Wat was het grappigste moment dat jullie als
Prins en Prinses hebben meegemaakt? Het
grappigste was de voorpret. Nadat we waren
aangekleed en Prinses Linda in de make-up zat kwam
de wijn op tafel en hadden wij al feest.

 7. Welke carnavalswagen, act of optreden
maakte in jullie jaar de meeste indruk? Wat
indruk maakte tijdens ons 1e regeringsjaar was de
ontmoeting met Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima. Dit met een kort praatje en de
hand schudden tijdens het haringhappen

8. Wat zouden jullie toekomstige prinsen/
prinsessen willen meegeven als advies? Alle
toekomstige paren willen wij adviseren dat ze ten
alle tijden lief moeten zijn, open en toegankelijk
en waardig zijn voor de verenigingen en zeker de
medemens moeten zijn.

9. Welke carnavalsnaam of lijfspreuk uit jullie
jaar vinden jullie nog steeds geweldig?
Kainbongelstad, onze dorpsnaam wat weer
herrezen was na 25 jaar afwezigheid.

10. Hoe kijken jullie terug op de
voorbereidingen voorafgaand aan jullie prinsen
jaar? We begonnen hieraan met een flinke dosis
spanning én enthousiasme. Zou het lukken? Een
allereerste carnaval in Emmer-Compascuum.
Vanaf november leefden we ernaartoe. Avonden
vol plannen, regelen en schakelen. Achter de
schermen werd keihard gewerkt aan organisatie,
afstemming en het leggen van verbindingen met
iedereen die dit mogelijk kon maken.

11. Zijn er momenten die jullie niet hadden
verwacht om mee te maken? Het respect met
daarbij het gevoel van een warme deken van al
onze zusterverenigingen. Dit voelde erg goed en
hadden we niet verwacht, de hulp en steun deed
ons heel erg goed.

Interview Oudvorst Erwin
& Oudvorstin Linda
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1.Wat is jullie mooiste herinnering uit jullie
prinsenjaar?
De Optocht en het carnavalsbal. Wat een feest!

 2. Welke onverwachte gebeurtenis tijdens het
carnaval is je altijd bijgebleven? 
Het ongeval wat is gebeurd in 2015 in Ter Apel bij de
Kloosterwiekers. Ieder jaar denk je er weer opnieuw
over na.

 3. Wat vonden jullie het leukste aan het dragen van
de scepter en het steken van de steek?
Het voortzetten van de carnavals traditie en hoe kinderen
tegen een "echte Prins en Prinses" aankijken. 

 4. Welke traditie binnen de vereniging koesteren
jullie het meest?
Het Carnaval organiseren van A tot Z. Alles in eigen
beheer. Doordat samen te doen als vereniging geeft het
enorm veel verbinding met vriendschap als gevolg. 

 5. Wie of wat heeft jullie het meest geholpen tijdens
het Regeringsjaar? 
Het was het 2e jaar, iedereen hielp waar mogelijk, vaste
structuren hadden we nog niet. 

 6. Wat was het grappigste moment dat jullie als
Prins en Prinses hebben meegemaakt?
Een Dansmarieke vroeg aan Miranda of ze zwanger
was.. 2 dagen later bleek ze gelijk te hebben.

 7. Welke carnavalswagen, act of optreden maakte in
jullie jaar de meeste indruk?
Alle groepen uit Emmer-compascuum. Hoe zij vanaf dag
1 bezig zijn geweest met de verlichting en hiermee onze
“verlichte optocht” op de kaart hebben gezet. 

8. Wat zouden jullie toekomstige prinsen/
prinsessen willen meegeven als advies?
Geniet en zorg voor verbondenheid binnen en buiten
de vereniging. Sla een arm om iedereen heen die het
nodig heeft.

9. Welke carnavalsnaam of lijfspreuk uit jullie
jaar vinden jullie nog steeds geweldig? 
“Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef
vandaag!”

10. Hoe kijken jullie terug op de voorbereidingen
voorafgaand aan jullie prinsen jaar? 
Het was spannend, hectisch, maar vooral heel leuk.

11. Zijn er momenten die jullie niet hadden
verwacht om mee te maken? 
Oei dat is al lang geleden. We wisten niet exact wat
er op ons af zou komen, dus we hadden eigenlijk 0
verwachtingen. Maar kijken er met zeer veel plezier
op terug.

Interview Oudvorst Frank
& Oudvorstin Miranda
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Hoe het allemaal begon aan de keukentafel

Iedereen denkt dat het oprichten van een carnavalsvereniging begint in donkere kelders, met
geheime plannen en een mysterieus Raad-van-Elf-gevoel. Maar nee hoor. Bij ons begon het heel
anders: gewoon aan de keukentafel.

Het was een doordeweekse avond toen mijn telefoon ging.
“Renate,” zei Jan Willem, “wat zou je ervan denken om samen eens te kijken of we
kindercarnaval op kunnen zetten in het dorp?”
We hadden allebei net een paar kabouters rondlopen, dus tja: kindercarnaval it. is.
Ik zei zonder twijfelen: “Dat gaan we doen!”

En zo zaten we daar: een pen, een stuk papier, een fles bier voor de inspiratie en twee ouders die
meer enthousiasme hadden dan tijd. We tekenden, schreven, schrapten en lachten. Tot iemand
zei: “We maken ook meteen een Facebookpagina. Kijken of er überhaupt leven in het dorp zit op
dit vlak.” Nou, leven was er.

Na het plaatsen van de pagina explodeerde de telefoon.
Berichten, likes, ideeën, hulpaanbiedingen — alsof het hele dorp alleen maar had gewacht tot
iemand het eerste duwtje gaf.
Een paar weken later was onze gezellige keukentafel te klein voor alle mensen die aansloten:
Erik Grevink, Eddie en Tina Knorren, Erwin Weitering, Annemiek Drenth, Tineke Meilof,
Jan Willem en ik (Renate Barenkamp).

Allemaal even gemotiveerd, allemaal met het gevoel: hier moet iets moois van komen.
En toen gebeurde er iets bijzonders. Tussen de koffie, de papieren, de chaos en de humor door,
kwam het idee op tafel om de KAINBONGELS opnieuw op te richten. Niet alleen voor het
kindercarnaval, maar voor het héle feest: jong, oud, optochten, verenigingsleven — carnaval in al
zijn pracht. We schreven ons in bij de Kamer van Koophandel en op dat moment kon niemand
het nog ontkennen: De KAINBONGELS 2.0 was geboren.

En toen was het eindelijk zover: 2014, het jaar waarin ons allereerste Prinsenpaar werd
geïnstalleerd. Prins Erwin de 1ste en Prinses Linda de 1ste — wat een mooi stel om het
tijdperk van de Kainbongels 2.0 mee te openen. De steek paste, de scepter glansde, en de trotse
lach van ons Prinsenpaar zei eigenlijk alles: dit is het begin van iets groots.De Raad van Elf
stond compleet achter hen, letterlijk én figuurlijk.Met hun prachtige pakken, enthousiasme en
soms nét iets te veel glitter begonnen we aan ons eerste officiële carnavalsjaar. Het feest kon
officieel losbarsten in Emmer-Compascuum, en dat deed het ook.

 Wat niemand ooit had durven dromen, gebeurde: Koning Willem-Alexander en Prinses
Máxima waren in het dorp. Een magisch moment. De warmte, de trots, de mensenmassa… je
voelde aan alles: dit gaan we nooit meer vergeten.
Alsof dat nog niet genoeg was, kwam het geweldige idee van Erwin Weitering, de “verlichte”
optocht — een daverend succes.
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Karrenbouwers werkten wekenlang, soms nachtenlang, aan constructies waarvan wij dachten: hoe
krijgen ze dit voor elkaar? Maar ze kregen het voor elkaar. En hoe.
 De straten vulden zich met licht, muziek en creativiteit die je kippenvel bezorgde. De wagens waren
spectaculair, de sfeer ongekend en het dorp straalde alsof het al jaren carnaval vierde.

Groei, Prinsenparen en Nieuwe Tradities.
De jaren die volgden waren niets minder dan een droom.
 Elk seizoen stond er weer een prachtig nieuw Prinsenpaar op, elk met hun eigen charme, hun
eigen humor, hun eigen stempel op de vereniging. Met elke installatie groeide niet alleen onze trots,
maar ook onze carnavalsfamilie. En het mooiste? Het dorp groeide met ons mee. De belangstelling
werd groter en groter; carnaval lééfde in Emmer-Compascuum.

We richtten de dansmariekes op — een van onze beste beslissingen ooit.
 Prachtige meiden, en later ook een jongen, die met hun inzet, discipline en vrolijke sprankeling
onze vereniging letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. Door hen werd de Kainbongels niet
zomaar een carnavalsclub, maar een complete vereniging met alle onderdelen die bij écht carnaval
horen.

En omdat carnaval iets is voor jong én oud, kwam er een nieuwe toevoeging: de
commissarissenclub. Een plek voor de ouderen onder ons die nog lang niet klaar waren om vanaf
de zijlijn toe te kijken. Zij wilden onderdeel blijven van de magie — en dat zijn ze, op hun eigen
trotse en waardige manier. De oprichting van de Club van 25. Mensen die onze vereniging
versterken, ondersteunen, aanjagen en draaiende houden, vaak achter de schermen, maar onmisbaar
als het fundament onder een stevige wagen.Door hun inzet kunnen wij blijven bouwen, vieren,
organiseren en groeien.

Samen hebben al deze groepen — prinsen, dansmariekes, commissarissen, de Club van 25 en alle
vrijwilligers eromheen — van de Kainbongels 2.0 meer gemaakt dan een carnavalsvereniging. Ze
hebben er een traditie, een gemeenschap en een tweede thuis van gemaakt.
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Een Overdracht, Een Jubileum en Een Nieuwe Toekomst.
Na zes prachtige jaren besloten Jan Willem en ik — Renate Barenkamp — onze bestuursfunctie
over te dragen. Niet omdat we klaar waren met carnaval, maar omdat de vereniging klaar was om
verder te groeien. En eerlijk is eerlijk: zoiets laat je niet zomaar los.

We zijn altijd bij de vereniging gebleven, want de Kainbongels… ja, dat wordt een deel van je. Een
deel van wie je bent, van wat je hebt opgebouwd, van de mensen die je hebt leren kennen. Als we
terugkijken mogen we best zeggen: dat hebben we toch maar mooi geflikt, samen.

En nu, 11 jaar later, vieren we ons jubileumjaar. Een mijlpaal. Het bewijs dat een idee aan een
keukentafel kan uitgroeien tot een traditie die het hele dorp omarmt. Dit jaar zwaaien Prins Hans
de 1ste, Prinses Leonie de 1ste en adjudant Lars de scepter over Emmer-Compascuum. Een
stralend trio dat symbool staat voor de toekomst van onze vereniging.

We wensen hen een jaar vol magie — vol confetti, glitters, lichtjes, stormend bier uit de tap,
overvolle tenten en vooral: heel veel gezelligheid. Want dat is en blijft de kern van carnaval.
En elke keer als ik eraan terugdenk, moet ik glimlachen. Niet omdat het zo professioneel begon,
maar juist omdat het zo menselijk was. Geen kelders. Geen geheimen.
Gewoon een keukentafel, een idee en een dorp dat klaarstond om mee te helpen.
Dat is carnaval.

En dat is hoe ons verhaal écht begon.
3x Alaafffff
 
Renate Barenkamp
Jan Willem van der Ploeg
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Tijdlijn prinsenparen
2014-2015 Prins Erwin &

Prinses Linda

2015-2016 Prins Frank &
Prinses Miranda

2016-2017 Prins Edwin &
Prinses Jorinde

2017-2018 Prins Macro &
Adjudant Melvin

2018-2019 Prins Arjan &
Prinses Annemiek
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2019-2022 Prins Kevin &
Adjudant Stephan

2022-2023 Prins Niek,
Adjudant Erwin &

hofdames Yonina, Danique

2023-2024 Prins René &
Prinses Carolien

2024-2025 Prins Johan &
Prinses Yonina

2025-Heden Prins Hans &
Prinses Leonie, Adjudant Lars
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Gala avond uitnodiging

 Gala Avond CV de Kainbongels 

Vrijdagavond 6 februari 2026 belooft een avond te worden om keihard te
lachen, volop te genieten en samen carnaval te vieren!

Van 19.30 tot 1.00 uur openen wij de deuren van onze warm en sfeervol
carnavalesk ingerichte feesttent aan het Westerdiep in Emmer-

Compascuum.

Laat je verrassen door een spetterend programma met:
 Super humoristische en lachwekkende sketches

 Fantastische playbackacts
Prachtige Garde- en Showdansen van onze Dansgarde

 En als hoogtepunt: de uitreiking van de “Kainbongel van het Jaar”, door
ons prinsenpaar!

Dit alles natuurlijk onder het genot van een lekker hapje en een heerlijk
drankje, in echte Kainbongelse gezelligheid 

 Komen jullie samen met ons genieten van deze prachtige Gala Avond?
Wij kunnen niet wachten om er samen met jullie een onvergetelijke

carnavalsavond van te maken!

 CV de Kainbongels heet jullie van harte welkom! 
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Terugblik gala avond 
Dit jaar werd de gala-avond voor het eerst gevierd in een grote tent, waar alle gasten

plaats konden nemen aan lange tafels of konden staan aan statafels achter in de tent om de
sketches van de avond te bekijken. Dit was een groot succes!
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Interview Dansgarde leidsters
1.Wat maakt jullie dansgarde uniek binnen het carnaval
/ vereniging.
Onze dansgarde is het uithangbord en visitekaartje van de
vereniging, bij bijna elke gelegenheid binnen de vereniging
treedt de dansgarde op. Onze dansgarde is ook uniek omdat
we 1 dansmajoor hebben en die danst in onze Senioren
groep.
2. Hoelang oefenen jullie gemiddeld voor een nieuwe
dans?
Ons seizoen loopt van Maart tot Maart, wij oefenen het hele
jaar door met uitzondering van de schoolvakanties. 
3. Welke dans of optreden was voor jullie het meest
bijzonder?
Eigenlijk is elk optreden belangrijk voor de kinderen maar
het 1e optreden van het seizoen is altijd ons prinsenbal, dat
is de avond waar de nieuwe gardedans wordt gepresenteerd.
4. Wat is het leukste of (grappigste) dat ooit gebeurd is
tijdens een training.
Kan me zo niet iets herinneren, we proberen van elke les
een feestje te maken. Met Sinterklaas hebben we een
pietenles.
5. Hoe bedenken jullie de dansen, bedenken jullie die
met de trainsters of ook met de dansers.
De gardedansen bedenken de leidsters, de showdansen
grotendeels ook, maar de oudere groepen mogen ook hun
inbreng doen hoewel ze dat nog erg lastig vinden, maar dat
zijn wel de leukste lessen.
6. Wat vinden jullie het belangrijkste in een goede
gardedans.
Dat alle elementen erin zitten, de basisstappen zeg maar. In
een gardedans doen de armen bijna niet mee, de handen
zitten op de heupen / in de zij.
7. Welke muziek werkt voor jullie het best om energie in
de groep te krijgen.
De Gardemuziek wordt uitgekozen door de leidsters, de
showdansmuziek wordt samen uitgekozen met de groepen,
dat is meestal de moderne muziek wat er op dat moment
veel gedraaid wordt.
8. Hoe houden jullie het gezellig en gedisciplineerd
tijdens de lessen.
We beginnen altijd met een warming-up. Dan de Gardedans
oefenen en daarna de Showdans, tussendoor even een paar
minuten pauze , met de kleintjes doen we vaak nog een
spelletje of aan het eind van de les mogen ze een liedje
uitzoeken waarop ze nog mogen dansen.

9. Welke uitdaging komen jullie elk carnavalsseizoen
tegen.
Het uitzoeken van de muziek en het bedenken van de
dansjes is elk jaar weer een uitdaging.
10. Wat is het grootste compliment dat jullie hebben
gekregen na een optreden.
Dat was ongeveer 2 jaar geleden met het kindercarnaval,
na het optreden kwamen een paar ouders met een cadeau
voor de leidsters, dat ze ons in het zonnetje wilden zetten
voor het reilen en zijlen binnen de dansgarde en dat ze
eigenlijk geen idee hadden dat het zoveel organisatie
koste om alles te leiden. Daar waren we even stil van en
werd en wordt nog steeds enorm gewaardeerd. Onze
dansgarde ouders staan ook steeds voor ons klaar als er
iets geregeld moet worden, zoals haren in orde maken en
make up. En met concours de groepen bij elkaar houden.
Ook naar hun een groot applaus.
11. Waar kijken jullie dit seizoen het meest naar uit?
We hebben dit seizoen natuurlijk een overvol programma
i.v.m. het 11 jarig jubileum. Dat betekent extra optredens,
ook hebben we een gezamenlijke showdans waar ook
onze Raad Van Elf mee in danst en ons Prinsenpaar. Dat
is voor de kinderen en met name de kleinsten een
hoogtepunt. De Verlichte optocht is ook een hoogtepunt,
de kinderen mogen dan ook mee op de kar.
De aller mooiste en nieuwste ontwikkeling is dit jaar dat
de Dansgarde een nieuwe outfit krijgt en weer in
traditionele kleding gaat dansen, Ze dansen in de kleding
voor het eerst op het Dansgardeconcours te Weiteveen..

Uit naam van de leiding wil ik nog vermelden dat we
super trots zijn op onze dansgarde, en hoe hoog het
niveau nu is ook voor de mini’s. ze doen allemaal
super hum best. 3x ALAAF ALAAF ALAAF
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De dansgarde



Merchandise
C.V. De Kainbongels

Verkrijgbaar via de QR code of op : 

cv-dekainbongels.nl/shop/
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De Schans
Elk jaar wordt er een bezoek gepland om op bezoek te gaan bij de bewoners van de Schans in
Emmen. De Kainbongels vieren daar met de bewoners carnaval met muziek, dans en sketches
van de gala avond. Hierdoor kunnen de bewoners mee genieten van het carnavalsfeest van De
Kainbongels. 

Een van de meest bijzondere momenten van het afgelopen jaar vond plaats tijdens de grootste
verlichte optocht. Prins Johan en Prinses Yonina stapten van de prinsenwagen om Ben te ontmoeten,
die met de Wensambulance aanwezig was. Ben leed destijds aan terminaal hartfalen en had nog één
grote wens: de optocht meemaken. Dat moment werd onvergetelijk toen het prinsenpaar hem een
medaille met hun beeltenis overhandigde, samen met een bos bloemen. Met toestemming van Ben
en zijn vrouw zijn deze foto's geplaatst

Wens Ambulance 



!!!Save the date!!!
Grootste Verlichte Optocht

van Noord- Nederland
13-02-2026

Verlichte optocht 2026
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Regelementen optocht

Alvast een aantal highlights uit het reglement 
Klein gemotoriseerd is een loopgroep met een kar van maximaal 4
meter lang en 2,5 meter breed dat wordt getrokken door een klein
gemotoriseerd voertuig of een omgebouwd voertuig van maximale

grootte 4 meter lang en 2,5 meter breed. De totale
combinatie mag 8 meter lang zijn.

De hoogte van de carnavalswagen mag maximaal zes (6) meter zijn.
Elke carnavalswagen moet voorzien zijn van een goedgekeurd
brandblusmiddel met een inhoud van minimaal 6 kg (of liter).

Elke carnavalswagen moet een blusdeken hebben.
Glaswerk is niet toegestaan.

De maximale geluidsbelasting, gemeten op een afstand van 3 meter
van de geluidsbron, mag niet meer dan 90 dB(A) en 105 dB(C)

bedragen.
Deelnemers die personen vervoeren, moeten zijn voorzien van een
stevige leuning op een hoogte van 1,20 meter. Daarnaast moet de

carnavalswagen een deugdelijke trap hebben met treden waarvan de
stootborden gesloten zijn. De trap bij voorkeur achter de laatste as om

overrijdingsgevaar te minimaliseren.
De prijsuitreiking vindt plaats een dag na de optocht. Hierover wordt

u door de organisatie geïnformeerd.

Voor het volledige regelementen scan de QR code hieronder.
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Grootste Verlichte Optocht van
Noord Nederland 2026

Start 18:30
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Table top optochtcommissie

De table-top: een nieuw item in de krant.
Om van de grootste verlichte optocht een groot succes te maken, worden vooraf
risico’s in kaart gebracht en verschillende scenario’s doorgenomen. Dit gebeurt

samen met de coördinator verkeersbegeleiding, de politie – waaronder de
wijkagent van Emmer-Compascuum – de EHBO, de brandweer van Emmer-

Compascuum en de toezichthouder van de gemeente Emmen.

Al deze partijen zorgen, samen met het bestuur en de optochtcommissie van de
Kainbongels, voor een veilige verlichte optocht. Er wordt gewerkt volgens de

regels van de afgegeven vergunning. Het verkeersplan wordt opgesteld door de
verkeerscoördinator, die bepaalt waar en welke informatieborden worden geplaatst.
De verkeersbegeleiders zorgen er vervolgens voor dat de praalwagens veilig over

de route kunnen rijden.

In het geval van een noodgeval weten de verkeersbegeleiders precies wat de
aanrijroutes zijn voor brandweer en politie. Dit is mogelijk doordat verschillende
scenario’s vooraf worden geoefend aan de hand van een plattegrond van de route.
Hierdoor zijn de Kainbongels en alle betrokken partijen goed op elkaar ingespeeld

en kan er een veilige en doordachte verlichte optocht worden georganiseerd.
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Winnaars afgelopen jaar 
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Winnaars afgelopen jaar



Stephan Santing: Minister van Cijfer en Letterkunde.
Ruben Santing: Minister Pietertje van Techniek in Vervoerende Zaken.

Dennis Wilts: Minister van Grondstoffige Zaken.
Mike Drenth: Minister van Jonge Feestneuzen.

Mike Emming: Minister van Installerende Zaken.
Jeffrey Emming: Minister van Stoken en Kloten.

Jeffrey Orzada: Minister van Veilige Zaken.
Danny Scheve: Minister van ter Land, ter Zee en in de Lucht.

Nander de Vries: Minister van Vinyl
Nick Drenth: Minister van Donkere Zaken

Jan Alting: Minister van Gevleugelde Zaken
Jesse Hoesen: Minister van Feesttent tot Drankheld

Ministers
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Line up artiesten carnavalsweekend

Vrijdag 13 februari 2026
 Carnavalsbal

 Start 20.00 uur (tent open 19.30 uur)
 €18,00 + €2,00 fee

 Zaterdag 14 februari 2026
 Carnavalsfeest

 Start 20.00 uur (tent open 19.30 uur)
 €7,00 + €2,00 fee

 Passe-partout (13 & 14 februari)
 Beide avonden feest!

 €20,00 + €2,00 fee
 Scoor je kaarten hier:

 

Verlichte optocht Carnavalsbal :
 13 februari

Prijsuitreiking:
14 februari 

DJ Joep en Pim Verhaar

DJ Evander & DJ Roy

DJ Robbin Maatman

DJ Joep en Pim Verhaar
DJ Evander & DJ Roy
DJ Robbin Maatman

DJ  Evander 
DJ  Pim Verhaar

DJ  Evander 
DJ  Pim Verhaar
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 Tentversiering

De tentversiering commissie had het dit jaar
wel iets drukker dan normaal.
In plaats van één avond versieren werd het
een avond en een ochtend. 
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In de ochtend moest alle Halloween
versiering er weer uit, om plaats te
maken voor het prinsenbal versiering!

Wat heeft gezorgd voor een mooie
sfeervolle versierde tent. 
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Vrijwilligersdag/Familiedagg
Zon, gezelligheid en saamhorigheid: de jaarlijkse familie- en
vrijwilligersdag van de Kainbongels had het allemaal. Op het
terrein was een ontspannen sfeer, terwijl de voorbereidingen

werden getroffen. Tafels werden klaargezet, de barbecue
langzaam opgestookt en in de verte klonk al muziek die beloofde

dat het een feestelijke dag zou worden.

Voor jong en oud was er volop vertier. Het springkussen bleek al
snel een echte trekpleister. Niet alleen kinderen renden af en aan,

lachten luid en sprongen tot ze buiten adem waren. 

De geur van gegrild vlees verspreide zich en verse salades
stonden klaar. De barbecue bracht mensen letterlijk en figuurlijk

samen. Vrijwilligers en leden stonden achter de grill, daarna
schoven ze aan lange tafels voor een goed gesprek. Er werd

bijgepraat, gelachen en herinneringen opgehaald aan eerdere
edities en mooie momenten binnen De Kainbongels. Nieuwe
gezichten voelden zich al snel welkom, want iedereen hoorde

erbij. Ook onze toenmalige Prins kon goed verbloemen dat hij dit
jaar zeker geen Prins werd.

De muziek zorgde voor de perfecte achtergrond. Van vrolijke
meezingers tot flinke dansplaten, het gaf de dag extra kleur.

Sommige aanwezigen konden het niet laten om even te bewegen
op het ritme, terwijl anderen rustig bleven zitten/ staan met een

drankje in de hand, genietend van het moment.

Wat deze dag zo bijzonder maakt, is niet alleen het programma,
maar vooral de mensen. De familie- en vrijwilligersdag is een
manier om waardering te tonen voor iedereen die zich het hele

jaar door inzet voor De Kainbongels. Het is een dag waarop
dankbaarheid, plezier en verbondenheid centraal staan.



Vrijwilliger in de spotlight

Ik ben Sabrina, al jaren vrijwilliger bij de Kainbongels 
Waarom ik dat met zoveel plezier doe?

Omdat het me energie geeft. De waardering die je krijgt, een glimlach of een dankjewel — dat
maakt alles de moeite waard 

Ik hou van het feesten, de gezelligheid en de sfeer.
Achter de bar is het altijd levendig: hard werken, veel lachen en knallen,

samen met het top team 
Tussendoor even de polonaise meepakken,

maar ook koelkasten vullen, opletten en zorgen dat alles blijft lopen.

Het is de perfecte mix van verantwoordelijkheid en plezier.
Samen iets neerzetten, samen genieten

en aan het eind van de dag trots zijn op wat je hebt gedaan.

Wil jij dit nou ook graag meemaken?
Sluit je dan aan! 

Liefs,
Sabrina

Al jaren vrijwilliger bij de Kainbongels 
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Statiefoto 2025



Hoofd Sponsoren
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Sponsoren

Vriend van
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Gala avond 06-02-2026 20:00
Feesttent, Evenemententerrein Emmer-

Compascuum

Kindercarnaval 07-02-2026 13:00
Feesttent, Evenemententerrein Emmer-

Compascuum

Jubileumfeest/ Karrebouwers avond 
07-02-2026 20:00

Feesttent, Evenemententerrein Emmer-
Compascuum

Verlichte optocht start 18:30 13-02-2026
Aansluitend feest 

Evenemententerrein Emmer-Compascuum

Prijsuitreiking optocht 14-02-2026
feesttent, Evenemententerrein Emmer-

Compascuum

Haring happen, Old Pub 17-02-2026
van 19:00 tot 23:00

Agenda 2026
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